spijt
Voorwoord
Mijn eerste indruk van dit boek is dat het een super spannend boek is maar ook super zielig, omdat er toch wel erg nare dingen in dit boek gebeuren. Toch gebeuren er ook grappige dingen in het boek, zoals het gesprek over telkens weer te laat op school komen. Ook vind ik het een leerzaam boek ,omdat je zo de gevolgen van het pesten kan zien. Ik zou zo aan iedere pestkop het boek willen laten zien, zodat ze weten wat er van pesten kan komen. Het is een boek die fijn is om te lezen. Je kan het zo lezen dat het je niet verveeld. Het leuke aan dit boek is dat je het einde wil weten. Ik vind dit boek echt een aanrader.
 
 
 

De auteur
De auteur van het boek spijt! is Carry Slee. Zij is geboren in Amsterdam op 1 juli 1949. Ze woont in Bergen met haar partner Elles. Ze heeft 2 dochters, Nadja en Masja en een zus. Haar grootste idool is Nelson Mandela. Ze is gek op schrijven en haat vervelen. Carry slee heeft lang als dramadocente gewerkt op het voortgezet onderwijs. Ze maakte haar debut in 1988 toen ze een verhaal inzond naar het tijdschrift die ze altijd aan haar kinderen vertelden. Sinds dien waren de verhalen van ‘Keetje Karnemelk’ razend populer. Haar eerste boek verscheen in 1989 met het verhaal “Rick en Roosje”. Dat is een voorleesboek voor jonge kinderen. Carry slee kan boeken schrijven voor kong en oud. Ook heeft ze boeken voor volwassenen. Ze heeft nu al ongeveer 87 boeken geschreven! Er zijn ook verschillende series boeken: Iris en Michiel, Rick en Roosje, Kwispelstaartjes, Bram en Ollie, de kinderen van de grote beer, leren lezen met Carry Slee, dat heb ik weer!, Timboektoe en Your Choise met Lover of Loser en Hot or Not!. Verder heb je nog: Fatale liefde, Bangkok Boy, Meer Afblijven, Moederskind, Radeloos, Ooggetuige, Kindertelefoon-tips, Afblijven, Hebbes!, Link, Paniek, Hocus Pocus? Plas!, Razend, Bikkels, Kappen!, Markies Kattenpies, Meester Paardenpoep, Pijnstillers, Geklutste geheimen met starfwerk toe, Confettie Conflict, Kilometres cola en knetterende ruzie, ridder scheitebroek, de smoezenkampioen, kaatje knal en de biefstukbende, verdriet met mayonaise, het drakenpad en natuurlijk SPIJT!. Bikkels is het kinderboekenweekgeschenk van 1999.
 
 
 

Samenvatting
Jochem, uit 2B, wordt heel erg gepest. David ergert er aan, maar is bang dat als hij wat zegt, zelf ook het mikpunt wotdt van de pesterijen. Ze hangen bijvoorbeeld met gym de kleren van Jochem in de boom, zodat hij niet mee op de foto kan en steken zijn banden lek. Ook voor David doet er een beetje aan mee. Hij pakt zijn boek bijvoorbeeld af, doordat de grootste pestkoppen van de klas, Sanne, Remco en Justin, dat zeggen en belt hem niet op dat het eerste uur uitvalt, omdat hij het meisje waarop hij verliefd is, Vera, wilt bellen. Het pesten wordt steets erger. Als David een keer bij Jochem thuid is geweest, wil hij voor Jochem op gaan komen want hij zegt over zichzelf ‘Ik ben een gewoon een dom stuk klomp vlees’. Als het bijna klassenfeest is beloven Sanne, Justin en Remco dat ze ophouden met pesten als hij 2 weken lang de kranten van Justin bezorgt. Als het dan klassenfeest is, doen ze zo aardig mogelijk en vragen ze hem om mee te doen met een potje kaarten. Ze laten hem winnen en moet dan een beker likeur opdrinken. Jochem vraagt David om hulp, maar hij is van slag omdar hij Vera met een ander zag zoenen en zegt rot op! De volgende dag op school horen ze dat Jochem niet meer is thuis gekomen en David besluit met een vriendin van Jochem hem te gaan zoeken. Als ze zijn tas in het meer vinden is het al te laat.

Leeservaring
Ik heb voor dit boek gekozen omdat ik dit jaar de film ook heb gezien dus dat het makkelijk te begrijpen is en makkelijk te lezen. Het is een triest verhaal vooral voor Jochem. En het is een gesloten einde maar vooral ook een triest einde. 
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