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2. Samenvatting

Het boek 'Gijp' gaat over het leven van Rene van der Gijp. Michel van Egmond wou weten wat Rene eigenlijk allemaal deed thuis. Daar heeft hij een boek over geschreven. In het boek staan leuke uitspraken van Van der Gijp zelf zoals: 'Zal ik het verwarminkje aanzetten, lekkere warme voetjes'. Rene praat graag met verkeinwoorden en je komt regelmatig 'ouwe reus' tegen. In het boek staat beschreven wat Rene allemaal doet op een dag. Dat is eigenlijk helemaal niks. In het weekend ligt hij de hele dag op de bank voetbalwedstrijden te kijken. Hij heeft een zoontje en een vrouw, maar die wonen in een ander huis omdat Rene van rust houd. Hij moet ruimte om zich heen hebben. Natuurlijk ziet hij ze wel een paar keer in de week. Rene maakt zich niet druk om de dingen waar hij niks aan heeft. Hij kan ook rustig een kwartiertje voor de uitzending van voetbal international binnen komen met een grap. Daar maakt hij zich niet druk om. Hij is een paar maanden niet bij voetbal international gekomen omdat hij last had van een depressie. Hij kreeg die depressie door de dood van Fritz Korbach. Hij zat daar heel erg mee. Als hij er zelf even niet aan dacht kreeg hij wel weer een telefoontje dat over Fritz ging. Hij is voor de depressie is therapie gegaan. Hij heeft afleveringen gemist van voetbal international. Plots was hij verdwenen. Hij werd vaak gebeld door mensen die vroegen hoe het met hem ging en wanneer hij terug kwam bij VI. Michel van Egmond beschrijft maar een klein deel van de depressie. Hij blikt liever terug op de clubs waar Van der Gijp heeft gespeeld. Rene en Michel hebben de grootste lol als ze gaan terug blikken op de voetbal carriere van Rene. Rene verteld in dit boek de mooiste verhalen over de clubs in Zwitserland en Belgie waar hij heeft gespeeld. Hij is er naar toe gegaan voor het geld. Verder had hij ook nog bijna bij Inter Milaan gespeeld, maar daar was hij twee avonden als laatste uit het cafe gestapt en de trainer zag het niet zitten. Rene was vroeger als voetballer niet echt oplettend. Hij maakte liever grappen dan dat hij trainde. Zo zei hij: 'Ik doe alleen iets als de bal naar mij word gepaast. Anders doe ik in de wedstrijd niet zo veel.' Voetbal international is ook genomineerd voor de Televizierring. Die morgen stonden er al cameraploegen voor de deur bij Van der Gijp om te vragen hoe hij zich op deze dacht voorbereid. Zegt Van der Gijp: 'Ik bereid me niet voor. Ik loop 's morgens nog gewoon in mijn huispak en trek een uur van tevoren een net pak aan'. Hij had al wel een speech geschreven met een waslijst aan namen wie hij allemaal wilde bedanken. Volgens hem was het de mooiste speech die Nederland nooit heeft gehoord. De volgende morgen stapt hij het Van der Valk hotel weer binnen alsof er niks was gebeurt. Rene eet daar zijn dagelijkse uitsmijter. Rene geeft ook veel lezingen aan volle zalen. Hij staat daar een beetje over zichzelf te praten en het publiek zit daar maar een beetje te lachen. Daar verdient hij zijn geld mee. Na zijn depressie heeft hij een lezing gedaan in een bekend gebouw omdat hij eerst wou kijken of het hem weer zou lukken. En dat was zo. Twee weken later zat hij weer gewoon aan de tafel bij Voetbal International. De mensen begonnen te klappen toen Rene binnen kwam lopen. Johan Derksen zei: 'We hebben echt zakken post voor je. Alle mensen wouden weten hoe het met je ging'.
In het verhaal komen erg veel verschillende mensen voor zoals zijn beste vrienden Maarten Spanjer, Mario Been. Ook verteld Hugo Borst een heel stuk over Van der Gijp. Johan Derksen is misschien wel degene die het meeste bij Van der Gijp langskwam het gaat ook veel over hun vriendschap. Het verhaal gaat over het hele leven van Van der Gijp.
De verhaallijn is erg logisch, het eindigt op het heden. Het verhaal is een biografie over het leven van Van der Gijp. Van der Gijp maakt veel ontwikkelingen mee, dan zit hij in een negatieve spiraal naar beneden en op een ander moment gaat het juist weer erg goed.
Michel van Egmond maakt het erg fijn om te lezen omdat er soms erg grappige stukjes tussen zitten van een gesprek tussen beide heren. In het verhaal wordt over Van der Gijp gesproken maar praten ze ook erg veel met Van der Gijp en zelf zegt hij ook erg veel. Het verhaal eindigt met een gesprek met Van der Gijp. 


3.De auteur

Michel van Egmond is een Nederlands journalist en acteur.
Van Egmond schreef onder andere de biografie van René van der Gijp. 
Naast auteur van sport en voetbalboeken is hij journalist bij Voetbal International en eindredacteur van het gelijknamige televisieprogramma.
 De boeken van van  Egmond, waaronder Gijp, worden uitgegeven door de uitgeverij van Voetbal International. Van Egmond heeft boeken geschreven zoals: Wandelen met Cruijff, Gijp en een avond met Paul Gascoigne. 


4.Leeservaringen

Ik heb dit boek gekozen omdat ik bijna elke aflevering van Voetbal International kijk en Rene van de Gijp een grappige man vind. En ook omdat ik veel van voetbal houd en eigenlijk niet van lezen dus daarom vindt ik het wel leuk om een biografie te lezen ik heb ook al de biografie van Zlatan Ibrahimovic en die van Patrick Kluivert gelezen. Je kunt over dit boek niet echt vertellen of het een open of gesloten einde heeft. Wel is het een Chronologisch verhaal want de levensgebeurtenissen worden in de goede volgorde verteld

5.Verwerkingsopdracht

Ik heb 3 andere titels bedacht voor dit boek dit zijn de volgende:

1. Gijp in depressie
2. Gijp zijn uitspraken
3. Het leven van Gijp
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